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Niet klein gekregen -
het levensverhaal

van Rob Cohen

Ik ben niet trots, dat ik het overleefd heb,
maar ik ben wel blij. Weet u, waarom ik
blij ben? Omdat zij niet gewonnen heb-
ben, maar omdat ik het gewonnen heb.

itgeverij Verbum heeft zichzelf tot

U doel gesteld verhalen van over-
levenden van de Holocaust uit te

geven. Dat heeft al een reeks mooie boeken
opgeleverd. Oskar Schindler, Harry Fields,
Helga Herzberg zijn enkele namen van per-
sonen over wie reeds boeken verschenen.
Een nieuwe titel van Uitgeverij Verbum is
het dan ook zeker waard om een recensie
daan te wijden. Nu is er een tiende deel bij
gekomen, een boek over Rob Cohen. Sophie
Aalders interviewde hem uitgebreid. Uit die
interviews heeft zij het indrukwekkende le-
vensverhaal van Cohen op pakkende wijze
Opgetekend. Cock van Horzen, historicus
~ @ande Erasmus Universiteit te Rotterdam en

- €en persoonlijke vriend van Cohen, schreef
hetvoorwoord.

Op zeventienjarige leeftijd meldt Rob Cohen
#Ih bij de Hollandse Schouwburg. Tijdens
ﬁ*ﬂn Invalin het bontatelier waar hij werkt en
- "aarze hontvesten fabriceren voor de Duit-

: Se soldaten in Rusland, verstopt Cohen zich
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in een kast en weet als enige te ontsnappen.
Omdat zijn ouders bang zijn dat hij zal wor-
den opgepakt en als S(onder)-geval zal wor-
den gedeporteerd, meldt hij zich vrijwillig bij
het Duitse bestuur. Het is maart 1943.

Via concentratiekamp Vught en door-
gangskamp Westerbork, belandt hij in maart
1944 er in Auschwitz-Birkenau. Als hij hoort
dat een commando wordt geformeerd voor
Kanada was, aarzelt hij niet zich aan te mel-
den. Kanada is het commando dat de bezit-
tingen van de gedeporteerden verzamelde
en sorteerde.

Cohen zegt hiermee indirect zijn leven
aan het regime in Hongarije te danken te
hebben. Toen nazi-Duitsland op 18 maart
1944 Hongarije bezette, gaf Hitler opdracht
de Hongaarse joden met spoed en voorrang
te deporteren. Door die massale aankomst
van Hongaarse joden in Birkenau, was er
veel werk voor het ‘Kanadalager’. ‘De een
zijn dood, is de ander zijn brood’, voegt Co-
hen er cynisch aan toe.

Als in januari 1945 de Russen naderen
en de welbekende dodenmarsen beginnen,
komt Cohen via kamp Hornstedt in kamp
Mittelbau-Dora terecht, waar hij onder-
grondse tunnels in het Harzgebergte moet
aanleggen. In kamp Dora werden de V1 en
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V2 geassembleerd, waardoor het een be-
langrijk doelwit was van de bombardemen-
ten van de geallieerden. In mei 1945 ziet hij
in kamp Steyer alle Duitsers de wijk nemen.
In plaats van de bevrijding door de Ameri-
kanen af te wachten, verlaat hij het kamp.
Daardoor kan hij, terwijl andere overleven-
den nog maanden in displaced persons
Kampen zitten, op jacht gaan naar nazi’s. In
Offenhausen (nabij Linz) heeft hij een offici-
ele lijst gevonden met leden van de NSDAP.
Hij haalt ze stuk voor stuk op en levert ze uit
aan de Amerikanen.

Bij zijn terugkeer in Amsterdam krijgt
hij op het station 25 gulden van de Neder-
landse staat. Zijn ouders en broer blijken
in 1943 in Sobibor te zijn vermoord. Van de
andere familieleden is ook vrijwel niemand
meer in leven. Cohen zegt zich te herken-
nen in Pressers beschrijving van zijn terug-
keer in mei 1945:

Want elke steen is hier herhaling

En elke steen herinnering. |

Het zonlicht zelf is als straling

Van wie voor altijd van mij ging.

En ’k voel mijn doem: nog dieper daling
In heimwee en vertwijfeling.

Na zijn toekomstige vrouw Bep ontmoet
te hebben, moet hij drie jaar in militaire
dienst. ‘De Nederlandse regering vond het
kennelijk nodig, dat ik nog eens drie jaar
van mijn leven weggooide.’ Ironisch genoeg
begint hij zijn diensttijd in Vught.

Na een succesvolle carriére als vertegen-
woordiger wordt Cohen in 1979 voor zijn
werk afgekeurd wegens rugklachten die het
gevolg waren van de zware arbeid in de con-
centratiekampen. Daardoor krijgt hij ruimte
om dingen te doen waar hij anders nooit
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aan toe was gekomen. Tot die tijd heeft hij
zich niet veel met de oorlog meer bezigge.
houden en er vrijwel niet over gesproken
Dat verandert als hij de mogelijkheid krijgt
over zijn ervaringen te spreken via het
Spielberg-project, dat de getuigenissen van
Holocaustoverlevenden op beeld vastlegt

Als een van de jongste overlevenden van
Birkenau gaat hij zijn leven wijden aan het
geven van lezingen. Op basisscholen, mig-
delbare scholen, ROC’s, universiteiten en
bij allerlei maatschappelijke en sociale in-
stellingen vertelt hij over zijn eigen ervarin.
gen. Dagelijks maakt hij thema’s bespreek-
baar als genocide, een betere samenleving
en respect. ledereen moet weten wat er in
de oorlog is gebeurd, opdat zoiets nooit
weer zal plaatsvinden. Kinderen moeten
zo vroeg mogelijk worden geconfronteerd
met de uitwassen van racisme en antise-
mitisme en de gevaren van indoctrinatie.
Ook op zwarte scholen doet hij zijn verhaal.
Cohens belangrijkste boodschap is: ze heb-
ben me niet klein gekregen. Zijn ervaringen
moeten een aansporing zijn om zo te han-
delen in het leven dat dit soort dingen nooit
meer kunnen plaatsvinden.

Rob Cohen. Niet klein gekregen. Mijn
overwinning op de nazi’s is een prachtig
boek. Cohens levensverhaal is erg indruk-
wekkend, maar ook de interactie tussen in-
terviewer Aalders en Cohen is mooi. Zo zegt
Aalders in een van de interviews dat ze zich
jaren schuldig heeft gevoeld over het feit
dat de Holocaust in Nederland niet moge-
lijk was geweest zonder de ‘volgzaamheid’
van de Nederlanders. Dergelijke opmer-
kingen geven hun gesprek meer reli&f. Zij
weet de juiste vragen te stellen. Zo legt ze
alvroegin de interviews een link tussen het
Duits extremisme van toen en het huidige
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islamitische extremisme. ‘Bent u in staat
om in een leven twee van dit soort intense
cultuurschokken te bevatten en te verdra-
gen?’ vraagt ze. Cohen antwoordt: ‘Nee, ei-
genlijk kan ik het niet verdragen, echt niet.
De enige manier waarop ik er tegen in kan
gaan, is door het houdenvan mijn lezingen,
- waarin ik de jeugd op dit gevaar wijs.’

Aalders vult Cohens verhaal aan met frag-
menten uit Ondergang van dr. . Presser,
zodat er een historische structuur in Co-
hens herinneringen en ervaringen komt,
Daarmee is dit boek niet alleen een zeerin-
drukwekkend persoonlijk relaas maar ook
een belangrijk tijdsdocument.

Channa Kalmann

Rob Cohen Nietkiein gekregen. Mijn over-
winning op de nazi’s, Uitgeverij Verbum.
Isbn: 9789074274050
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